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Beste Vrienden van Stadsherstel,

Fijn dat we u weer in levenden lijve langs onze panden mogen begeleiden. We 
schrijven hier heel bewust ‘levenden lijve’ want in deze tijd van AI zouden we 
ook kunstmatig een wandeling langs onze panden kunnen maken. Artificiële 
Intelligentie vermag veel, maar beter is het in de menselijke maat onze panden 
‘live’ te beleven. Hoe gekunsteld een beschrijving wordt leest u op de andere 
pagina als we tonen wat ChatGPT ons voorschotelt op onze vraag iets over 
‘Goede Sier in de Amsterdamse Bouwkunst’ te vertellen. Er staan geen fouten, 
maar het blijft gekunsteld. Dat doen de samenstellers van deze wandeling heel 
anders.

Wij kozen dit jaar voor het thema “Goede Sier”. Dat heeft natuurlijk 
van alles te maken met de uitgave die u als Vriend van Stadsherstel 
heeft gekregen: Gevels van Amsterdam, Deel III van Architect 
Theo A.J. Rouwhorst over De Amsterdamse Gevel. Heel veel 
monumenten van Stadsherstel maken goede sier met de meest 
fraaie bouwdetails, bekroningen en omlijstingen.

Samen met Stadsherstel beschreven gidsen van Mee In Mokum 
zeventig Stadsherstelmonumenten waarvan er meer dan twintig gerealiseerd 
zijn dankzij een bijdrage van de Vrienden. De route loopt van de Hallen tot de 
KLM-huisjes in de Oudezijds Armsteeg waar Bierbrouwerij De Prael gevestigd 
is en we bezoeken enkele aanpalende plekken van belang. Van Oud-West, de 
uitbreiding van Amsterdam in de tweede helft van de Negentiende eeuw, via de 
grachtengordel, de 3e Uitbreiding in de eerste helft van de 17e eeuw, naar een 
stukje Oer Amsterdam tussen Oudezijds en Warmoesstraat.

Onder weg zijn er aantal panden open om ook van binnen te bewonderen. Ook 
het hofje "liefde is het fondament" op de Keizergracht 334 is vanuit de toegang 
te bekijken. Hier is het kantoor van het Gilde Amsterdam gevestigd.

Let op het eerste pand op de route is tot 16.00 uur open en de laatste tot 17.30 
uur.

We wensen u heel veel plezier met deze Vriendenwandeling van 2024 en we 
drinken na afloop graag een glaasje met u in De Prael.

Amsterdam, 21 april 2024 
 

WANDELEN LANGS DE SIERLIJKSTE GEVELS

2 Monumenten gerestaureerd door 
Stadsherstel

Monumenten van Stadsherstel open 
voor bezoek

Panden open voor gebruik van toilet.

 Tip om wat lekkers tussendoor te nuttigen

Meer informatie en verhalen over alle panden vindt u op www.stadsherstel.nl/allepanden
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Hiernaast staat het samengeraapte en 
wat onbeholpen antwoord van Chat-
GPT op onze vraag over  “Goede Sier” 
in de Amsterdamse bouwkunst. Deze 
Vriendenwandeling van Stadsherstel 
is namelijk een “topwandeling” met 
“goede sier”. Naast aandacht voor de 
geveltop is er deze keer ook speciale 
aandacht voor onderpuien, deuren, 
ramen, snijramen, kozijnen en deur-
kalven, elementen die de gevel sieren. 
Tijdens deze wandeling komen we 
deze versierselen uit allerlei stijlperio-
den tegen. Een mooi voorbeeld ziet u 
op bovenstaande afbeelding.

HOUTEN ONDERPUI MET DEURKALF 

Deze houten onderpui is in 18e eeuws 
sierlijk rococo met een omhoog ge-
bogen kuif in Lodewijk XV- stijl boven 
de entree. Sinds de 18e eeuw werd een 
aparte puilijst gebruikt, vaak bestaan-
de uit verschillende onderdelen zodat 
fijner snijwerk mogelijk was. In het fries 
is een vos met een vogel afgebeeld. De 
puilijst werd met lood afgedekt om als 
een soort deurkalf inwatering te voor-
komen.

GOEDE SIER IN AMSTERDAM

“Goede sier in de Amsterdamse bouwkunst 

nuttig naar de kunst van het maken van een 

goede indruk door middel van architectonisch 

ontwerp. Het concept omvat esthetiek, deco-

ratie en aandacht voor detail waarbij de be-

bouwde omgeving niet alleen funktioneel is 

maar ook een visueel aantrekkelijke uitstraling 

heeft. “

ChatGPT

Prinsengracht 300.
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RAMEN EN ROEDEN
                                                                                                                            
Aanvankelijk werden kleine ruitjes in 
lood in de vensters geplaatst. Maar 
dankzij de verbetering van de glasfa-
bricage werd het vanaf 1650 mogelijk 
om grotere ruiten te maken. In plaats 
van slap lood werden nu houten roe-
den gebruikt. Met de steeds grotere 
glasruiten zien we tot 1750 nog een 
vijfdelige- dan een vierdelige- en aan 
het eind van de 18e eeuw zelfs een 
driedelige roedeverdeling. In de ge-
vel werd de  raamhoogte naar boven 
toe steeds geringer. Hierdoor lijken de 
meeste panden hoger dan in werkelijk-
heid.

PANEELDEUREN                
                                                                                                                     
Net als bij de onderpui werd na 1700 
de paneeldeur uitgevoerd met losse 
lijsten in Lodewijk XIV- of Lodewijk 
XV -stijl, met in het deurvlak één of 
twee panelen zoals bij deze Lodewijk 
XVI deur het geval is. Na 1830 werd de 
deur soms voorzien van een gietijze-
ren rooster voor het “judas of spiona-
geraampje”.

Keizersgracht 374.

Keizersgracht 323.
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BOVENLICHTEN EN SNIJRAMEN             
                                                                                            
In de 17e eeuw viel men letterlijk “met 
de deur in huis”  in het woonvertrek. 
Maar met de intrede van een gang of 
zijkamer werd een bovenlicht nood-
zakelijk. Zo verschenen in de 18e eeuw 
vooral aan de grachten prachtige bo-
venlichten met sierlijk houtsnijwerk. 
De helft van dit soort bovenlichten in 
Nederland bevindt zich in Amsterdam. 
Na 1830 werd het bovenlicht met de 
gietijzeren levensboom een ware rage.

ZIJLICHTEN                                                                                                                                           

Het aantal zijllichten is veel 
beperkter dan bovenlichten. 
Maar bij lange gangen en 
deuren bij het souterrain wel 
nuttig voor meer lichtinval. 
Tijdens de wandeling komen 
we zowel een zeer simpel als 
dit prachtige zijlicht tegen.

CARTOUCHE

In een driehoekig fronton bevindt zich 
deze sierlijke cartouche in uitbun-
dig kwabornament. Het gebruik van 
een cartouche ontstaat in de Renais-
sance. Deze werd aangebracht bij de 
ingangspoort waar nu hotel The Dylan 
gevestigd is. 

Het 17e-
eeuwse 
ornament 
dat hier zat 
is nu op 
het hofje 
op Keizers-
gracht 334 
te vinden. 

Tenslotte een citaat ter overdenking voor onderweg, niet van ChatGPT maar van 
onze nationale dichter Vondel, dat onder de nieuwe cartouche staat.

DE WEERELD IS EEN SPEELTONEEL
ELK SPEELT ZYN ROL EN KRYGT ZYN DEEL

Oudezijds Voorburgwal 61, entree.

Oudezijds Voorburgwal 61.
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De vierde Haarlemmerpoort van Hendrick de Keyser.

VRIENDENWANDELING 2024

Hier kwamen tot 1996 de trams binnen om naar de 
dwarsliggende hallen geleid te worden. 

Er was nog maar één binnegevel aanwezig.

Hannie Dankbaar Passage
De grote, lichte passage was vroeger de traverseerhal. 
Hier kwamen de trams binnen om vervolgens met be-
hulp van speciale rolwagens naar een van de dwarslig-
gende hallen geleid te worden voor stalling of reparatie. 
Na het vertrek van het GVB in 1996 kwam het na vele 
jaren van gesteggel in 2011 tot een definitief plan van 
architectenbureau van Stigt voor de Tramremise Ont-
wikkelingsmaatschappij. De straat is vernoemd naar 
Henriëtte Christine Jacqueline (Hannie) Dankbaar 
(Amsterdam, 3 februari 1952 – aldaar 29 mei 2007).  Zij 
werd in 1990 de eerste stadsdeelvoorzitter van Am-
sterdam Oud-West. Na 2002 was zij niet meer actief als 
politica, maar wel in de buurt; ze ijverde ook voor be-
houd van de Hallen. 

De horeca is hier al vroeg in de morgen open. U 
kunt dus lekker beginnen met een kop koffie of 
lunch. In de horeca zijn natuurlijk ook toiletten 
aanwezig.

We starten de Vriendenwandeling 2024 in het Hallen complex in de Tollensstraat.
In de Tollensstraat kijken we even achterom naar de doorgang naar de Ten Katemarkt.

We lopen door de Hal 17 in van de Hannie Dankbaar Passage richting Bilderdijkkade.
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HAL 17

Ook deze hal is onderdeel van de Westelijke 
Tramremise;gebouwd tussen 1901 en 1903 door een 
architect van Publieke werken. Op 1 januari 1900 nam 
de gemeente de exploitatie van het openbaar vervoer 
over van de Amsterdamse Omnibusmaatschappij en 
werd een begin gemaakt met de elektrificatie van trams. 
Toch stonden hier in Hal 17 aanvankelijk nog paarden 
op stal en op de eerste verdieping lag hooi.  Stadsherstel 
nam in 2011 deze hal voor haar rekening. De missende 
gevel heeft ze  teruggebracht naar voorbeeld van de 
nog aanwezige gevels. In de vernieuwde Hal 17 zijn 
beneden winkels en studio’s, boven woningen en ap-
partementen.

Streetart Frankey, die elke zaterdag in de bijlage van Het 
Parool laat zien waar hij de stad versierd, heeft hier de, 
werkmannen hoog in de ‘sky’ van New York neergezet.

Ingang van de Passage aan de Bilderdijkkade in 1986.

Bilderdijkkade Oranje huis
Huis waar vrouwen en kinderen terecht kunnen die met 
huiselijk geweld te maken hebben. Naast het Oranje-
huis staan diverse panden met namen van molens die 
hier ooit stonden aan de Kwakerspoel, zoals De Zaaier, 
De Jonge Frederik, De Liefde en De witte Lelie. Er ston-
den bij elkaar 14 molens, allemaal houtzaagmolens die 
zijn  afgebroken. Van 1908 tot 1983 was hier het hoofd-
kantoor van de Stadsreiniging gevestigd. Hier werd de 
Februaristaking in 1941 gebroken. Verslag van een van 
de initiatiefnemers Piet Nak: ‘Directeur Van Noppen 
roept daarop het voltallige personeel bijeen voor een 
vergadering om twee uur in het gebouw van de Stads-
reiniging op de Bilderdijkkade. Hij probeerde ons bang 
te maken, maar ik heb toen geïnterrumpeerd: "We be-
ginnen pas morgen, we laten onze kameraden niet in de 
steek". Plotseling vlogen toen kogels van de Ordnungs-
polizei door de deur heen.’ Hier liep het met een sisser 
af. Verderop in de stad werd met scherp geschoten. 
Negen mensen kwamen om het leven en vijfenveertig 
stakers raakten gewond. De volgende dag bleek de uit-
werking van dit harde ingrijpen: de staking was gebro-
ken. Op 27 februari 1941 werd het werk hervat.

1

Kwakerspoel met daarlangs het Kwakerspad, gelegen 
tussen de latere Potgieterstraat en de Kinkerstraat.

Bilderdijkkade 50-58. Waar later de Stadsreiniging 
kwam en waar nu de nieuwbouw staat.

We lopen door tot de Bilderdijkkade en gaan daar linksaf.

De Vrienden van Stadsherstel hebben bijgedragen aan het toegangshek aan de Bilderdijkkade.
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De Meisterbrug is vernoemd naar de smederij, die meer 
dan 100 jaar in de nabij gelegen Bellamystraat gevestigd 
was. De eigenaren hebben zich heel erg ingezet  voor 
behoud van de buurt.

Kwakersplein
Op het Kwakersplein staat een standbeeld van een Rate-
laar. Dit was het beroep van mannen die met een grote 
ratel in een straat aankondigden dat de vuilniswagen er 
aan kwam zodat mensen hun vuilnis op straat konden 
zetten. Dit is ook een verwijzing naar de Stadsreiniging, 
die aan de overkant van de Bilderdijkkade gevestigd 
was. Toen de ratelaars in de jaren ‘50 van de vorige 
eeuw niet meer nodig waren, vormden zij een muzikaal 
gezelschap, dat je kon inhuren voor feesten. De laatste 
Ratelaar overleed in 2010.

Potgieterstraat 49
Boven de deur van het huis op de hoek, Da Costakade 
112, ziet u de buste van schrijver, dichter Potgieter 
(1808-1875). Hier naast het laatste couplet van  het ge-

dicht dat betrekking heeft op het 
graven van het Noordzeekanaal. 
Dit laatste luidde de ‘2e Gouden 
Eeuw’ in voor Amsterdam, als er 
meer welvaart komt tijdens de 
Industriële Revolutie. Amster-
dam groeit dan buiten de Sin-
gelgracht.  Ook deze buurt wordt 
dan gebouwd. Let op: mooie 
glas-in-loodramen versieren de 
gevel.

We lopen de Bilderdijkkade af richting Kwakersstraat en slaan rechtsaf de Smederij Meister-
brug over. 

Vuilnisschuiten op de 
Bilderdijkkade.

Muzikaal gezelschap van de Ratelaars.

We steken de Bilderdijkstraat over en komen in de Potgieterstraat. 

Hoe landelijk was Amsterdam in 1884.
Da Costastraat tussen Potgieterstraat en de Clercqstraat 
gezien in noordwestelijke richting. 

Ook hier een fijne 
Streetart Franky
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Da Costakade 108-110 en 104
Sierlijke tegeltableaus van de Zuid-Hollandse bierbrou-
werij die hier een depot had, dat helemaal doorliep tot 
aan de Bilderdijkstraat. Daarnaast was Koning en Bien-
fait gevestigd: een bedrijf dat keuringen van bouwmate-
rialen verzorgde.

Het gedicht van Potgieter waarin wordt

gerefereerd aan de uitbreiding van de stad.

“Als nu goud uit schuim we scheppen
Als, bij ebbe en vloed in ’t duin,
Zich een wimplen vlugt zal reppen
Langs dier blinkerts kale kruin;
Als een mastbos op zal doemen
Uit de leegte van het IJ
Heb de Stedemaagd te roemen

Op een wakkrer burgerij
“Nijver woelen in de haven,
’t Wijs beschikken van die vloot,
Stort der gansche wereld gaven
Alle standen in den schoot.
Ieder stoomwolk spelt verrassen,
Vlijt en kunst in nieuw bedrijf,
En de muur der stad, aan ’t wassen,
Wordt van halve volle schijf”.

We lopen even een klein stukje linksaf de Da Costakade op.

Amsterdam rond 1900.
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Jacobus Craandijk(1834-1912)
Jacobus was schrijver en dominee. Van zijn hand kwam 
tussen 1875 en 1888 een zevendelige boekencyclus uit 
onder de titel “Wandelingen door Nederland met pot-
lood en pen” Hij was hiermee een pionier van het wan-
deltoerisme. Hij werd geboren in de directe nabijheid 
van deze brug in het huis bij molen De Boterton.

Da Costastraat 44-58 
Dit is een straat waar zich diverse scholen bevinden en 
een mooi hofje op nrs 44-58 van architect P.J. Hamer. 
Het hofje heet de Nederlandsch-Duitsche Stichting 
en is opgericht door weldoener P.W. Janssen. Op het 
Bellamyplein werd een plantsoen ingericht; op de 
verjaardag van P.W. Janssen op 8 juli 1907 is een borst-
beeld van hem geplaatst, dat er nog steeds staat. Het 
hofje is gesticht in 1894 en was bestemd voor gezinnen 

en alleenstaanden met kinderen 
van alle gezindten. In 1991 werd 
het hofje overgenomen door de 
Algemene Wongbouwvereniging, 
tegenwoordig Stadsgenoot, en is de 
naam veranderd in het P.W. Jans-
sen hofje. De huidige bestemming 
is voor alleenstaanden van boven 
de 55 jaar.

Kinkerstraat 12A
Johan Cruijff opende met zijn Danny hier in 1969 
zijn schoenenwinkel “Shoetique”. Topvoetballers 
werden in die tijd niet zomaar miljonair; ze moes-
ten ook een andere bron van inkomsten hebben. 
Velen hadden bijvoorbeeld een sigarenzaak. Johan 
heeft zich, met zijn schoonvader Cor Koster, inge-
zet om de inkomens van voetballers te verbeteren. 
En dat is aardig gelukt. In 2009 opende Johan 
Cruijff ook een winkel in het Stadsherstelmonu-
ment Herenstraat 38.

We lopen terug naar de  Jacob Craandijkbrug en steken die over.

Drie voorstellingen op één blad, uit: Wandelingen 
door Nederland met pen en potlood door J. Craandijk.

Geboren in Amsterdam en later predikant bij de 
Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam.

Rechtdoor in de Potgieterstraat tot aan de Da Costastraat en dan rechtsaf. 

Bij de Kinkerstraat slaan we linksaf.

De beroemde nr 14 staat met zijn Danny voor nr. 12 en met 
Dennis Bergkamp voor de Herenstraat. .

Borstbeeld van P.W. Janssen. 
Dit staat op het Bellamyplein.

Het hofje in 1931. Nog steeds wonen de alleenstanden 
hier in alle rust. 
Laten we die rust ook nu niet verstoren 



10 | Vriendenwandeling 2024

Appeltjes markt
Op deze open plek stond het bolwerk Nieuwerkerk. 
Nadat in het begin van de 19e eeuw de stadsmuur en de 
bolwerken werden geslecht kwam hier een gasfabriek. 
Tussen 1895 en 1934 was de groente- en fruitmarkt 
gevestigd aan de Marnixstraat. Het gedeelte ten westen 
van de Elandsgracht noemde men van oudsher Appel-
tjesmarkt vanwege de daar aanwezige fruithandelaren. 
Het gedeelte ten westen van de Lauriergracht was de 
groenmarkt. In 1934 verhuisde deze markt naar de Jan 
van Galenstraat. In 1957 werd de resterende bebouwing 
afgebroken en kwam op de plek van de Appeltjesmarkt 
het busstation voor de NZH.

Parkeergarage Europarking
De parkeergarage werd gebouwd in 1971 naar een 
ontwerp van architect Piet Zandstra. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw waren er plannen om hier een me-
trostation te bouwen aan de Oost-West Lijn. Die ging 
niet door en deze parkeerkolos kreeg hier een plek. 
Het gebouw kreeg al snel de bijnaam “De billen van 
Zandstra”. In 2022 tijdens de Gaypride week werd de 
parkeergarage met de regenboogvlag versierd. Met de 
maten 82x18 meter was het de grootste Pride-vlag van 
de wereld.
In het bij skaters populaire gebouw is in 2002 op de 
begane grond huisvesting voor daklozen gerealiseerd in 
de vorm van tien containers, het Stoelenproject. Sinds 
2014 is er aan het water onder en bij de parkeergarage 
een café, de Waterkant. 

Deze betonnen kolos is in het verleden twee keer 'ver-
sierd' geweest; één keer met de regenboogvlag en de Ame-

rikaanse kunstenaar Spencer Tunick fotografeerde in 
2007 ruim 2000 blote mensen in deze parkeergarage. Hij 

deed dit in het kader van een kunstevenement, 
Dream Amsterdam. 

Hoofdbureau van Politie
Eind jaren ‘30 van de vorige eeuw was de kwaliteit van 
de meeste politie-vestigingen matig, met slecht licht, 
slechte cellen en onhandige ligging. Gekozen werd 
daarom voor een nieuw hoofdgebouw. Woningen aan 
de Marnixstraat werden gesloopt. Cornelis van der 
Wilk (1895-1976) en Eduard Pieter Messer (1880-1962), 
hoofdarchitecten van de Dienst der Publieke Werken, 
ontwierpen het gebouw. Eind september 1937 ging de 
eerste heipaal de grond in. Door de Duitse inval in Ne-
derland in 1940 liep die bouw vertraging op, maar het 
gebouw werd tijdens de Bezetting opgeleverd.

We lopen door richting de Singelgracht. Op de brug zien we links een parkeerterrein. 

Marnixstraat 258-268 zijn afgebroken voor 
politiebureau.
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Versiering op de gevel
Hoog boven de ingang siert een reliëf de gevel; het wa-
pen van Amsterdam, met keizerskroon en geflankeerd 
door twee leeuwen. Onder het wapen staat, in een ‘lint’ 
een dichtregel van P.H. van Moerkerken

Daaronder zijn drie beelden op consoles te zien van 
Hildo Krop.

•	 De kinderpolitie, een naakte man met jongen, 
met een draak op de achtergrond

•	 Het gezag, een naakte man met in de linkerhand 
een staf en schuin voor zich een staande leeuw, 
rustend op een wapenschild met koggeschip (oud-
ste zegel van Amsterdam)

•	 De verkeerspolitie, een naakte man met drie-
hoek en opgerold document, met achter zijn voe-
ten een gevleugeld wiel. 

De beelden waren van travertijn, poreus kalksteen; ze 
bleken niet bestand tegen het Amsterdamse weer. Ze 

werden aangetast door (zure) regen, vorst en dooi. In 
1997 zijn de beelden daarom vervangen door replica’s, 
gemaakt door Ton Mooy. Deze kunstenaar maakte ook 

het beeld van de heilige Nicolaas in de Sint Nicolaas-
straat  verderop.

We steken de Lijnbaansgracht over naar de Elandsgracht.

Elandsgracht
U bent nu in de Jordaan. De Jordaan en een deel van de 
grachtengordel werden in de eerste helft van de 17e-
eeuw aangelegd. In dit deel van de Jordaan woonden en 
werkten leerlooiers. De straatnamen herinneren daar-
aan. In de 19e eeuw werd de Elandsgracht gedempt om 
hygiënische redenen, maar ook om voor de bewoners 
van de nieuwe Kinkerbuurt een doorgang naar de bin-
nenstad te maken. Loop over het middenpad van de 
Elandsgracht en let op de Jordanese liedteksten die in 
de bestrating zijn aangebracht. 

Sla de tweede zijstraat rechts in (Tweede Looiersdwarsstraat) en vervolgens de eerste straat 
links (Oude Looiersstraat). 
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Boldootkar
Deze iconische foto is in 1928 genomen op de hoek 
van de Tweede Looiersdwarsstraat en de Oude Looi-
ersstraat. Rechts staat gemeente-arts Kooistra. Als 
gemeente-arts was hij zowel praktiserend armenarts als 
rapporteur over de gezondheidstoestand van de Jor-
daan bewoners. Aan de linkerkant staan de bewoners 
met hun poepemmertjes klaar om die te laten legen in 
de zogeheten Boldootkar. Terwijl de bewoners van de 
nieuwere wijken als de Kinkerbuurt al decennialang 
riolering hadden, zou het tot 1935 duren voor ook de 
hele Jordaan van riolering was voorzien.

De Hoeksteen
Een voorbeeld van zo’n verdwenen pand is nr. 63. Het 
hofje de Hoeksteen werd in 1617 gesticht door twee van 
de vele doopsgezinde gemeenschappen die Amster-
dam toen telde, Het Lam en De Toren. In 1760 kwam 
het hofje in handen van de gemeente en in 1786 werd 
het omgebouwd. Het telde toen 25 eenkamerwoningen 
waarin gezinnen met soms wel 10 kinderen woonden. 
In 1926 werd het complex afgebroken. 

OUDE LOOIERSSTRAAT 61

Dit smalle, sierlijke huis werd in het begin van de 18e 
eeuw gebouwd. Het heeft een halsgevel in Lodewijk 
XIV- stijl met sobere, gedeelde klauwstukken en een ge-
bogen lijstvormig fronton. Door de eeuwen heen woon-
den er onder andere een metselaar, een knoopmaker en 
een fluweelwerker. In 1685 woonde er een korendrager 
met zijn vrouw Aeltje Aerent. Het huis stond toen be-
kend als ‘den Graeuwen Arent’. Toen dit kleine, typisch 
Jordanese monument in 1989 werd aangekocht door 
Stadsherstel, waren er in de straat al veel oude huizen 
verdwenen. 

2

Armoede in de Jordaan. 
Oude Looiersstraat 63 omstreeks 1890-1896. 

Foto: Breitner, George, Stadsarchief Amsterdam.

Oude Looiersstraat 61.
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OUDE LOOIERSSTRAAT 55

Dit architectonisch fraaie en voor Jordanese begrip-
pen grote pand dateert uit de eerste helft van de 17e 
eeuw, de periode dat de Jordaanbuurt nog ‘Het Nieuwe 
Werck’ werd genoemd. De halsgevel stamt uit het eer-
ste kwart van de 18e eeuw en de deels houten pui met 
gecanneleerde pilasters en gesneden lijst uit het eerste 
kwart van de 19e eeuw. Eeuwenlang was dit ‘het huis 
van de bakker’. Maar eerst was het van een ‘zeemleerko-
per’. Met dit beroep paste deze handelsman prima bij de 
straat. Stadsherstel restaureerde het in 1996.

Twee gebroeders, Oude Looiersstraat 3
Het gevelsteentje op nr. 3 verwijst naar een schilders 
familie die in 18e eeuw hier in de Tweegebroedersgang 
woonden en werkten. Waarschijnlijk was het steentje 
een hommage van schilder Claas Lucasz Regt aan zijn 
vader meester-schilder Lucas Gerritsz Regt en zijn oom 
schilder Abraham Gerritsz. 

DE RODE VOS, PRINSENGRACHT 300

Dit Lodewijk XV-pand is een mooi voorbeeld van goede 
sier. Het is gebouwd in een rococo stijl die in Nederland 
vooral tussen 1740 en 1770 werd toegepast. Let op de 
gedetailleerde klokgevel en de gebogen lijst met kuif 
en daarop de rode vos, die het pand zijn naam gaf. In 
de jaren tachtig van de 19e eeuw woonde hier toneel-
speler Arnold Ising, vriend van de Tachtiger Lodewijk 
van Deyssel, en van Willem Witsen en George Hendrik 
Breitner, beiden schilder en fotograaf. 

3

4

Anno 1955 met melkinrichting en een 
handkar voor het pand.

Loop verder de Oude Looiersstraat door. Rechtuit, boven de huizen van de Prinsengracht, ziet 
u het observarorium van Felix Meritis. 

Aan het einde van de straat komt u op de Prinsengracht. De route gaat hier rechtsaf. Maar het 
is de moeite waard om eerst nog even een klein stukje links de Prinsengracht op te lopen, naar 
het Stadsherstelmonument nr. 300. 

Keer om en volg de Prinsengracht tot de volgende brug. Rechts om de hoek  van de Looiers-
gracht staan twee Stadsherstel panden.
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5

6

7

LOOIERSGRACHT 2-4

In 1619 werd Dirck Symonszn, leertouwer/leerbe-
reider van beroep, eigenaar van het erf waar hij een 
huis op liet bouwen. Het rijksmonument heeft nu een 
18e-eeuwse gevel, onder een cirkelvormige verhoogde 
lijst met consoles uit het derde kwart van de 19e eeuw. 
Stadsherstel werd in 1969 eigenaar en restaureerde het 
10 jaar later. De Schollegang was al verdwenen toen er 
een nieuw hoekpand kwam.

RUNSTRAAT 29
De Hollandsche Boterboer

De Runstraat, een van de zg. negen straatjes, is aange-
legd in de 17e eeuw. Het huidige huis op nr. 29 is echter 
een eeuw later gebouwd. In 1906 kochten Pieter en 
Wilhelmina Dorenstouter-IJpenberg het pand. De on-
derpui werd volgens de laatste trends gemoderniseerd 
en zij begonnen er ‘De Hollandsche Boterboer’. Na het 
overlijden van Pieter werd in 1966 het pand aan Stads-
herstel verkocht.

Het initiatief voor de 9 straatjes kwam van Djoeke Wes-
sing, die een lampenzaak had op Huidenstraat 20. We 
komen later nog meer 'negen straatjes' tegen.

RUNSTRAAT 4

Dit indertijd helemaal verkrotte 17e-eeuwse pandje 
werd in 2009 door Stadsherstel gerestaureerd, waarbij 
ook een sierlijke halsgevel, afkomstig uit de werf van 
Bureau Monumentenzorg, op de top is geplaatst. 
Ook de gevelsteen is gerestaureerd. Op de 18e-eeuwse 
steen stond oorspronkelijk een beeltenis van Frederik 
III, keurvorst van Brandenburg (de latere koning Frede-
rik I van Pruisen). In 1795, het begin van de Franse tijd, 
werd Frederik een omstreden persoon en zijn beeltenis 
werd weg gehakt. Dat had alles te maken met de strijd 
tussen de Patriotten en de Oranje gezinden.

Ga terug naar de Prinsengracht en steek de gracht over naar de Runstraat.

Links naast het rechterhoekhuis is de Schollegang te zien 
met links daarvan ons pand in 1858. 

Runstraat 29-33 met oude gevel en boterboer in 1918. 

Sla bij de Keizersgracht linksaf. 

De Vrienden van Stadsherstel droegen bij aan de aankoop van dit rijksmonument, aan de plaat-
sing van de geveltop en de restauratie van de gevelsteen.
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Keizersgracht 384
Stadsschouwburg
De opening van deze eerste stadsschouwburg vond 
plaats op 3 januari 1638. De openingsvoorstelling van 
Joost van den Vondel was een historisch drama dat 
verhaalde hoe Kennemers en Waterlanders, die de 
moord op graaf Floris wilden wreken, Amsterdam bin-
nenvielen (De Gijsbrecht van Amstel). De schouwburg 
brandde in 1772 af. De gordijnen hadden vlam gevat. 
Er vielen achttien doden onder de bezoekers en één 
brandweerman kwam om. Ook de stadsbouwmeester 
Cornelis Rauws kwam om het leven. Eerst had hij nog 
een aantal mensen gered, maar uiteindelijk werd hij zelf 
ook slachtoffer.

KEIZERSGRACHT 374

In 2016 heeft kunstenaar Clemens Merkelbach (1937-
2023) dit pand aan Stadsherstel geschonken, onder de 
voorwaarde dat hij er zijn leven lang kon blijven wonen 
en dat het na zijn overlijden bestemd zou worden voor 
kunstenaars. Terwijl de fundering werd vernieuwd en 
alle delen van het huis waar nodig werden aangepakt, 
was ook Merkelbach bezig. Hij documenteerde het fun-
deringsherstel in een serie tekeningen. De restauratie 
start dit jaar.

Dit pand is open voor bezichtiging.

KEIZERSGRACHT 323

Aan de overkant van de Keizersgracht staat op nummer 
323 een smal, symmetrisch pand uit de Lodewijk-XIV 
periode. De rijk versierde kroonlijst is symmetrisch en 
er zijn twee hijsbalken aangebracht, waarvan alleen de 
rechter functioneert. Op de top zijn twee hoekvazen te 
vinden, ook een gebruikelijke decoratie in de Lodewijk- 
XIV periode. Het pand is in gebruik bij Litterarisch Dis-
puutgezelschap B.E.E.T.S.

Keizersgracht 334-336
Liefde is het Fondament
Het poortje met nummer 334-336 biedt toegang tot het 
hofje Liefde is het Fondament, een katholiek hofje uit 
1618, dat in het begin van de 20e eeuw herbouwd is. Het 
is eigendom van het Roomsch Catholijk Oude Armen 
Kantoor (RCOAK). Naast het RCOAK heeft ook Gilde 
Amsterdam/Mee in Mokum hier haar kantoor. Mee 
in Mokum en Stadsherstel werken regelmatig samen, 
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van deze 
Vriendenwandeling. Let op de nuttige 
zijlichten.

Gang naar hofje is open. Het is geen 
Stadsherstelmonument.

Boven de  ingang van Keizersgracht 384 wordt goede sier 
gemaakt voor de voormalige schouwburg.

Merkelbach aan het tekenen in het 
souterrain van Keizersgracht 374.

In dit hofje de cartouche waar we over 
schreven in de inleiding. 

9

8
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Keizersgracht 324, Felix Meritis
Gebouw Felix Meritis (Gelukkig door Verdiensten) is in 
de 18e-eeuw opgericht door gegoede burgers. Er wer-
den hier maatschappelijke vraagstukken onderzocht 
op het gebied van wetenschap, kunst en ondernemer-
schap. Na de Tweede Wereldoorlog was het gebouw 
onder andere het hoofdkantoor van de Communisti-
sche Partij Nederland; De Waarheid werd hier gedrukt. 
In de jaren zestig en zeventig kwam de cultuur terug en 
stond het pand bekend als Shaffy theater. Vandaag de 
dag maakt Felix Meritis goede sier als cultuurhuis van 
de toekomst. 
De architect is Jacob Otten Husley. De imposante gevel 
pronkt met vier kolossale halfzuilen. De vijf reliëfs tus-
sen de tweede en derde verdieping laten zien wat de 
vereniging beoogde. De afbeeldingen hebben betrek-
king op de schilder-/tekenkunst, muziek, fysica, koop-
handel en letterkunde. Op het dak van Felix bevond 
zich een observatorium. De muziekzaal stond model 
voor de Kleine Zaal van het Concertgebouw. 

Berenstraat 7
Amsterdams Welvaren
Het Nederlandse schip Amsterdams Welvaren werd 
in 1781 door de Engelse marine gekaapt; het verging 
vervolgens voordat het een haven kon bereiken. De 
verzekeringssom werd aan de ‘nieuwe’ Engelse eigena-
ren uitbetaald. Een van hen, John Warder, een Quaker, 
wilde geen voordeel behalen uit een oorlog. Met zijn 
verzekeringsgeld werd in de Berenstraat de Eerste Ne-
derlandse Bewaarschool gesticht. Het schip Welvaren 
en de initialen van John Warder zijn op het pand te zien.

Op nummer 16 zat de kunstenaarsboekenwinkel Boekie 
Woekie. De eigenaren konden de verhoogde huurprijs 
niet betalen en evenmin het door de gemeente op-
gelegde onderhoud aan hun pand Geldersekade 39. 
Stadsherstel heeft het huis overgenomen en daarmee 
ook de zorg van de eigenaren voor het monument aan 
de Geldersekade 39. Boekie Woekie opent binnenkort.

Berenstraat 7 net na de oorlog.

Boekie Woekie zoals de oude gevel was op nummer 16.

Op het platte dak van Felix Meritis bevindt zich een van 
de oudste observatoria in Europa. Hier bestudeerden 
leden van het genootschap Felix Meritis de sterrenhemel 
en genoten prominente gasten als Arthur Schopenhauer 
van het weidse uitzicht. (Christiaan Andriessen)

Sla linkaf, de Berenstraat in.

Loop de Berenstraat verder uit tot de Prinsengracht. Op de Prinsengracht, om de hoek links en 
rechts van de Berenstraat, staan drie Stadsherstel panden. In een van deze drie panden heeft 
Vondel gewoond, maar welke van de drie? Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. U 
kunt de panden ook goed zien als u op de brug staat en omkijkt.
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PRINSENGRACHT 459

In de loop der eeuwen heeft ook dit pand met zijn 
mooie kussendeuren tal van eigenaren en bewoners 
gehad. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Een van 
eerste eigenaren van het pand was ‘Pieter Clapmuts’, 
waagdrager bij het ‘clapmutsenveem’. Een klapmuts 
had een omgeslagen rand of oorkleppen. Waagdrager 
was een gevaarlijk beroep, dus liet Pieter een afbeelding 
van St. Pieter in de gevel zetten. In de jaren zestig van 
de vorige eeuw woonde altzangeres en zangpedagoge 
Aafje Heynis (1924-2015) in het pand. Zij werd vooral 
beroemd van de goede sier die ze maakte met haar 
excellente vertolking van de Matthäus Passion.

PRINSENGRACHT 457

Dit pand kwam in 1651 in bezit van schuitenmaker 
Theunis Corneliszn Tol. Een schuitenmaker bouwde 
schuiten voor vrachtvervoer over de binnenwateren. 
Voor de deur van het pand al sinds de vroege 17e-eeuw 
de dagelijkse aardbeienmarkt gehouden. Alleen niet op 
maandag, dan werden er bloemen verhandeld. Het huis 
bleef tot 1773 in de familie. De aardbeienmarkt hield 
het vol tot de Franse tijd. De panden Prinsengracht 459 
en 457 zijn, net als Prinsengracht 451, sinds 1974 in 
bezit van Stadsherstel.

PRINSENGRACHT 451

 ‘De Anatomische Les van Dokter Nicolaes Tulp’ is een 
van de bekendste schilderijen van Rembrandt. Op het 
schilderij staat ook chirurgijn meester Adriaen Slabbe-
raen afgebeeld. In 1644 kocht hij een loods en erf op de 
locatie van wat nu Prinsengracht 451 is. Hij betaalde er 
2900,- gulden voor. Een paar jaar later stond er een huis 
op het terrein. De oorspronkelijke, sierlijke houten on-
derpui en het hoge voorhuis met een insteekverdieping 
zijn gerestaureerd. Links en rechts van de deur staat een 
mooi waaierhekje.

Berensluis
De brug verbindt – met een levensgevaarlijke slinger - 
de grachtengordel met de Jordaan. Hier is goed te zien 
dat waar de grachtengordel planmatig is aangelegd, er 
in de Jordaan werd gebouwd langs weren en paden die 
al eeuwen bestonden. Daarom staan de Jordaanstraten 
schuin op de Prinsengracht. 

10

11

12
Aardbeienmarkt op de Prinsengracht, 1790.

De Anatomische Les van Dokter Nicolaes Tulp (Rem-
brandt, 1632). Tweede van links is Adriaen Slabberaen.

Links de grachtengordel met – in het kader – 
Prinsengracht 459, 457, en 441. 

Aan de overzijde van de Berensluis de Jordaan.

Steek de brug over de Prinsengracht over. Sta op de brug even stil. 
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Lauriergracht 8
Aan deze Jordanese gracht heeft een aantal beroemde 
mensen gewoond. In de 17e eeuw schilder Govert Flin-
ck en burgemeester Johan Huydekoper en op nummer 
8 woonde van 1893 tot 1899 schilder George Hendrik 
Breitner. Er heeft ook nog een fictief personage ge-
woond, daarover straks meer. Lauriergracht 4-6 was een 
voormalige openbare tussenschool, met gymnastieklo-
kaal en woning voor de hoofdonderwijzer en zijn gezin. 
De klaslokalen waren op het binnenterrein gebouwd. 
Aan de gracht zijn twee toegangspoorten: een was voor 
de jongens en een voor de meisjes. Aan de overkant 
bevindt zich het Stadsherstelmonument Lauriergracht 
21. Dat pand zou gesloopt worden t.b.v. een schoolplein 
voor deze school.  

 
LAURIERGRACHT 12 

Dit pand is geopend tijdens de wandeling zodat u o.a. 
het tegeltableua kunt bewonderen. Het was het grootste 
huis aan de gracht en het bezit nu nog een bijzonder 
natuurstenen kruiwagenpad dat onder het pand door 
naar het binnenterrein loopt. In 2004 verwierf  Stads-
herstel dit pand met de achterliggende opstallen. Hier 
was vanaf 1816 tegelbakkerij ‘De twee Laurierbomen’ 
gevestigd, het laatste bedrijfje in zijn soort in de stad.

Bij het onderzoek naar de tegelbakkerij von-
den we op Marktplaats een tegeltableau, 
waarvan gezegd werd dat het van de tegel-
bakkerij De Twee Laurierbomen afkomstig is. 
Toen Jan Pluis en Johan Kamermans, experts 
van de Vrienden van het Nederlands Tegel-
museum, aangaven dat dat klopte, gingen de 
Vrienden van Stadsherstel over tot aankoop.

Lauriergracht 21-19, overzijde
In de kelder van nummer 21 vond het solderen van 
klein koperwerk plaats net voordat er een schoorsteen 
brand geweest was. Niet lang daarna zou het gesloopt 
worden t.b.v. het realiseren van het schoolplein.
Huisje op nummer 19 met de klokgevel is uitgevoerd in 
Lodewijk XIV-stijl met een gebogen lijstvormig fronton, 
voluten, en lambrekijnen onder de aanzetstukken. Hier 
hing in 1638 de schol uit. Het portiek is in 1909 tot stand 
gekomen. Daarvoor had het huis één toegangsdeur. We 
namen dit pand en het buurpand over van Stichting De 
Binnenstad. Die had het sinds 1976 in eigendom. Maar 
al eerder  verkeerden de twee panden in deplorabele 
toestand. In 1952 kregen de eigenaars van de gemeente 
een aanschrijving vanwege het verzakken van de gevels 
en bouwmuren. 

De beeldengroep, op de kop van de Elandsgracht, met ‘Jordanese Zangers’ laten we voor wat 
hij is.We gaan aan de evenzijde van de Prinsengracht rechtsaf door tot u bij de Lauriergracht 
komt. Die gaan we aan de evenzijde op.

13

Lauriergracht 4 (ged.) - 16 (ged.) v.r.n.l. (Nummer 6 is 
inpandig)

Kruiwagenpad in 1973.

Sfeer van de Jordaan rond 1900. Tussen Prinsengracht 
en Konijnenstraat; opname gemaakt naast de stoep van 
Lauriergracht 8. Breitner, George (1857-1923)
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Lauriergracht 37
De Max Havelaar van Multatuli begint met de zin:
Ik ben makelaar in koffi, en woon op Lauriergracht, No 
37. Ten tijde van de eerste publicatie (1860) bestond dit 
huisnummer nog niet. De huidige manier van numme-
ring is pas gestart in 1875.

1E LAURIERDWARSSTRAAT 50

Toen de restauratie van het buurpand, ons monument 
aan de Eerste Laurierdwarsstraat 50, in 2000 zou aan-
vangen, vroeg de gemeente ons om het gat in de gevel-
wand ter hoogte van nummer 48 te vullen. Het werd 
een reconstructie van het reeds lang gesloopte pand, 
met hergebruik van een oude geveltop van de werf van 
Monumentenzorg. Deze geveltop was afkomstig van 
een pakhuis aan Haarlemmer Houttuinen 183, gesloopt 
t.b.v. city-vorming en verkeersdoorbraak aldaar. Het be-
treft een sobere klok in Lodewijk XIV-stijl uit het tweede 
kwart van de 18e eeuw met een symmetrisch fronton 
met bolle en holle profileringen, strakke natuurstenen 
afdekbanden en voluten met acanthusbladmotieven.

1E LAURIERDWARSSTRAAT 48

In de 17e eeuw stond hier al een huisje. Toen een stal-
meester en zadelmaker het kochten stond er ‘een paard 
en slede’ in de gevel. Toevallig genoeg zou het huis in 
1933 een nieuwe geveltop krijgen, afkomstig van een 
pand met een vergelijkbare gevelsteen. Toen wij het 
zogenaamde Van Houtenpand kochten was het inge-
pakt en verkrot. Een Van Houtenpand is een opnieuw 
opgebouwd pand met een oude geveltop die in de 
vooroorlogse jaren herplaatst zijn door bouwinspecteur 
Eelke van Houten. In dit geval kwam de top van het 
pand Wijdesteeg 17.

14

15

We lopen verder aan de even zijde. Iets verder aan de overzijde vindt u Lauriergracht nr. 37.
Weet u welk beroemde boek op dit adres begint?

Ga rechtsaf naar de 1e Laurierdwarstraat.

De Vrienden hebben bijgedragen aan de res-
tauratie van de herplaatste geveltop. 

Geveltop nog in Haarlemmer Houttuinen 183, 1955.
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16

17

18

Ingang Reestraat in 1952

Prinsengracht 333, meest links, voor restauratie.

Prinsengracht 335 is 
tweede pand links.

Ca 1970.

1E LAURIERDWARSSTRAAT 23

In dit rijksmonument met 18e-eeuwse gevel, waarvan 
de top later tot punttop is afgekloofd, zat vroeger een 
‘water- en vuur’ nering. Er werd warm water en warme 
kooltjes verkocht. Dit is een bekend fenomeen in de 
stad vóór de Tweede Wereldoorlog. Het huis werd 
Stadsherstel gegund, omdat de eigenaar in de krant las 
over een ánder pand dat wij met korting in eigendom 
gekregen hadden. Hij raakte hierdoor geïnspireerd 
en benaderde ons. Beide eigenaren wilden ook dat de 
huurwoningen aan Amsterdammers toe zouden ko-
men, hetgeen past binnen onze doelstellingen.

Prinsengracht 333-335-337-339
Deze vier huizen op de Prinsengracht bij de Reestraat 
waren bij aankoop vrijwel in ruïne. De grote bouw-
kundige restauratie vond plaats in 1967. De panden 
zijn herbouwd in de stijl die ze in de 19e eeuw hadden. 
Omstreeks 1646 liet timmergezel/houtkoper Pieter 
Cornelisz Rosevelt (1604-1648) drie identieke panden, 
Prinsengracht 333-335-337, bouwen, met gemeen-
schappelijke muren en goten. De indeling van de drie 
huizen werd in de loop der tijden gewijzigd. Omstreeks 
het midden van de 19e eeuw zijn de panden in een be-
neden – en een bovenhuis verdeeld. 

PRINSENGRACHT 333

Dit pand bleef lang in het bezit van de familie Rosevelt. 
In 1721 vererfde het huis op Mr. Albert Fabricius. In de 
tweede helft van de 19e eeuw werd het vroeg 17e-eeuw-
se huis met oorspronkelijk hoog voorhuis en houten 
pui flink gemoderniseerd. Het kreeg een rechte kroon-
lijst waarbij het dakvenster omhoog gebracht werd en 
werd gelijk verhoogd met een verdieping. In 1961 kocht 
Stadsherstel dit huis en in 1967 werd het, samen met de 
drie panden ter rechterzijde, gerestaureerd.

PRINSENGRACHT 335

In 1653 erven de twee minderjarige kinderen (Dirck 8 
jaar en Tytge 6 jaar) van Pieter en zijn vrouw Giertge 
Dircx Daems de drie huizen Prinsengracht 333, 335 en 
337. In de 19e eeuw kreeg het huis een rechte kroonlijst 
net als 333. Het 17e-eeuwse huis van de timmergezel 
Pieter Cornelisz Rosevelt bleef echter verder groten-
deels in stand.

Ga rechtsaf de Laurierstraat in en loop door naar de Prinsengracht. En dan rechtsaf de Prinsen-
gracht op en onmiddellijk links de brug over. Kijk vanaf de brug naar de panden links.
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PRINSENGRACHT 337

Waarschijnlijk is dit al vanaf 1646 winkelwoonhuis, 
waarin o.a. een bezemmaker zijn nering had, maar 
ook een bakker. Alhoewel de drie in 1646 gelijktijdig 
gebouwde panden Prinsengracht 333, 335 en 337 er aan 
de buitenkant gelijk uitzagen, was dat binnen niet hele-
maal zo. Nummer 337 is als winkelwoonhuis gebouwd, 
dat zien we aan de indeling. Dit huis stond ook het 
dichtst bij de hoek met de Reestraat, waar al veel bedrij-
vigheid was. Als u goed kijkt dan is ook de – nu zeldza-
me- uitgebouwde 19e-eeuwse winkelkast te ontdekken.

PRINSENGRACHT 339 

Dit hoekhuis, van na 1732, heeft een hoge houten win-
kelpui die omloopt in een gedeelte van de zijgevel. In de 
zijgevel zit de toegang tot de bovenwoningen. De hui-
dige zandstenen onderdelen van de halsgevel zijn niet 
origineel, want die waren halverwege de 20e eeuw van 
het pand gehaald en niet bewaard. Dit winkelhoekhuis 
werd door de Larense kunstschilder Henk Schuurman 
net na de oorlog vastgelegd, toen het een koffiehuis 
was.

De Dikke Man in de Reestraat
De Reestraat is nu een sfeervol en populair straatje. Dat 
is zeker voor een groot deel te danken aan de inspan-
ningen van Stadsherstel, dat hier maar liefst 12 panden 
restaureerde. In het koffiehuis op de hoek met de Prin-
sengracht schreef Ischa Meijer als Dikke man jarenlang 
zijn columns voor Het Parool. Als ze open zijn een 
mooie plek om even te stoppen.

19

20

Prinsengracht 337 en hoekpand op 339, voor restauratie.

Ischa op de brug van de Prinsengracht voor de Reestraat 
in 1981. Foto uit Het Parool.

Beeld van dezelfde brug van groentemarkt rond 1720.
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REESTRAAT 32 EN 30	
	
In de 18e eeuw kocht groenkoper en binnenschipper 
Groen de panden Reestraat 30-32 en Prinsengracht 339, 
waar hij zich vestigt: tegenover de groentemarkt waar 
dagelijks onder meer kool, rapen en wortelen werden 
afgezet. Het is een 18e eeuws dwarshuis van 7,10 meter 
breed en vijf diep. Het heeft een lijstgevel, houten on-
derpui en drie deuren waarvan de middelste naar de 
twee bovenwoningen leidt.

REESTRAAT 19

De eerste vermelding van dit erf in de archieven dateert 
van 1563, dus nog van vóór de aanleg van de grachten-
gordel. Er was kennelijk al bebouwing op dit toen nog 
‘Kaatsbaanpad’ geheten erf. De aankoop van dit pand 
werd door Stadsherstel gedaan in 1968, op verzoek van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In het mid-
den van het fries bevindt zich een gevelsteen van een 
spittende boer. Het reliëf is omgeven door voluten in 
Lodewijk XVI-stijl (rococo). In 1772 is van twee wonin-
gen onder 1 dak één woning gemaakt.

REESTRAAT 17

Reestraat werd in 1612 aangelegd als 
onderdeel van de grachtengordel. De 
Reestraat herinnert net als zes andere 
namen van de 9 Straatjes aan het am-
bacht van de leerbewerking. Toen wij 
de panden Reestraat 15 en 17 kochten 
in 1972 waren zij in zeer bouwvallige 
staat en stonden zij al lange tijd in de 
stutten. Hoewel het geen geregistreerde 
rijksmonumenten zijn, werden bij de restauratie in 1977 
zeer interessante houtconstructies in de panden aange-
troffen. In 1874 werd waarschijnlijk de basis gelegd voor 
de huidige rijkversierde onderpui

	
REESTRAAT 15

Ruim 130 jaar was dit pand in eigendom van het kui-
pers- en wijnverlatersgilde. Het heeft een prachtige 
houten winkelpui met vijf consoles. In de winter 
van 1942 probeerde een jonge Joop Geesink hier 
een ‘speelgoedindustrie’ van de grond te krijgen. 
Het zijn de eerste stappen die hij zette in de rich-
ting waarin hij zich uiteindelijk zou ontwikkelen: 
filmproducent; hij creëerde daarvoor poppen, 
waarvan de bekendste Loeki de Leeuw is.

21
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Hoekpanden Prinsengracht en Reestraat rond 1880.

Gevelsteen op nummer 19 voor restauratie.

Restauratie nummers 15 en 17 in 1977.

Loop rechtdoor de Reestraat in.
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REESTRAAT 7

Dit pandje valt vooral op door de bijzondere erkervor-
mige uitstalkasten als etalage, die door de continue 
modernisering van winkelpuien inmiddels bijna overal 
uit het straatbeeld verdwenen zijn. In 1982 werd de 
restauratie van 5 en 7 voltooid. Boven de puibalk is een 
gevelsteen geplaatst: De Tekenaar, aangeboden door 
architectenbureau Rappange aan hun tekenaar Joop 
van Druten, voor zijn 25-jarig jubileum. Het ontwerp is 
van Hans ’t Mannetje. Van Druten tekende nog met de 
ouderwetse tekenhaak.

REESTRAAT 5

In1629 was civetkattenhouder Harmen Reijnierszn de 
Coninck eigenaar en bewoner. In die tijd werden civet-
katten vanuit Afrika naar Amsterdam verscheept. Daar 
werden ze door civetkattenhouders in hokjes gehouden 
voor de productie van civet. Civet is de sterk ruikende 
olieachtige stof, afgescheiden door de geurklieren in 
de liesstreek van civetkatten. Deze werd gebruikt voor 
sommige parfums.

REESTRAAT 8

Het winkelhuisje uit circa 1620 werd rond 1763 grondig 
verbouwd. Het kreeg een fraaie, vrij sobere klokgevel 
in Lodewijk XV-stijl. Met gebogen lijstvormig fronton 
met kuif. Bij de restauratie werd de benaming ‘Ree Rust’ 
in de vulling van het fronton teruggevonden, met een 
rustend ree. Gelijkend op de banketbakkerskast die zich 
in het Stadsherstel Winkeltje bevindt heeft dit pand ook 
zo’n kast. Rond 1880 werd deze kast met gemarmerde 
pilaartjes en vergulde kapiteeltjes aangebracht in de 
stijl van een 19e-eeuwse Duitse Konditorei of Franse 
patisserie. Eind 19e eeuw woonde hier boven de ban-
ketbakkerij de 12-jarige Antje. Zou zij het meisje zijn 
dat als inspiratie diende voor Rosa Overbeek uit Kees 
de Jongen van Theo Thijssen. Deze Kees werd op zijn 
laatste schooldag – 12 jaar oud – gekust door Rosa, die 
in “die beroerde drukke Reestraat” woonde boven de 
winkel “waar ze die kleine chocoladelettertjes van vijf 
cent verkochten”. Zou Rosa gebaseerd zijn op Antje?

25
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Reestraat 5 en 7 in 1963.

Reestraat 8, 6 en 4 nog afgebroken.
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29
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REESTRAAT 6

Een winkelwoonhuis waar in de loop van de eeuwen 
van alles werd verkocht: van stiklijven, stoffen en hoe-
den tot boeken en – een halve eeuw lang – melk. Het 
was de weduwe van melkslijter De Rijk die het huis in 
1964 aan Stichting Diogenes verkocht, die het vervol-
gens in 1968 weer aan ons overdeed. Toen het in ons 
bezit kwam stond er alleen nog een onderstuk. Geluk-
kig konden we het pand in de oude staat terugbrengen, 
compleet met een prachtig houtskelet met zwanenhals-
korbelen op de verdieping.

REESTRAAT 4

In de 17e en 18e eeuw had dit pandje enkele kleurrijke 
eigenaren. Kunstschilder Lingelbach, die in 1662 eige-
naar wordt, is als jongen in 1644 naar Rome getrokken 
om zich daar verder in de schilderkunst te bekwamen. 
In 1650 trok hij via Duitsland terug naar Amsterdam. 
Voor een schilderij uit 1656 van de bouw van het stad-
huis op de Dam in de steigers kreeg hij goed betaald. In 
1765 werd het verkocht aan mr. Jan Ploos van Amstel. 
Deze destijds beroemde advocaat werd door schrijver 
Willem Bilderdijk beschreven als “een der bekwaamste 
en kundigste, (zoo niet de eenige van zijnen tijd die 
deze twee hoedanigheden in gelijke mate in zich ver-
eenigde)”. In 1960 is Reestraat 4 aangekocht, het was 
inmiddels onbewoond. Het 17e-eeuws winkelhuisje is 
voorzien van een sobere houten vroeg 19e-eeuwse lijst 
met dakkapel en houten onderpui. Het pand is tegen-
woordig onderdeel van Hotel Pulitzer.

REESTRAAT 2

Op de hoek van de Reestraat en de Keizersgracht was 
de bakkerswinkel met ‘De Koornacker’ boven de deur. 
Later kon men er terecht voor een borrel en potje bil-
jart Het pand moest wel aan alle kanten ondersteund 
worden. Ook dit pand was in 1960 onbewoonbaar, toen 
Stadsherstel het kocht. En ook dit pand is tegenwoor-
dig onderdeel van Hotel Pulitzer. Op de begane grond 
is restaurant Jansz gevestigd en op de verdieping is de 

Copper Chamber, 
een vergader- en 
dinerruimte. 

Reestraat 6 zonder top en daarnaast de nummers 4 en 2 
geheel afgebroken. 

Stadhuis in aanbouw (links) op de Dam met in het mid-
den de in 1808 in opdracht van Lodewijk Napoleon afge-
broken Waag, door Johannes Lingelbach, 1656.

Hoekje Reestraat en Keizersgracht in 1958.

We steken de brug over en gaan verder in de volgende van de Negen Straatjes.
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Hartenstraat
Hartenstraat verwijst niet naar "hart" maar naar het 
oud-nederlands hart in de betekenis van "hert". De 
Hartenstraat maakte in 2014 goede sier met de gelijk-
namige speelfilm. De straat is één van ‘de  9 Straatjes’. 
Dankzij een initiatief van Djoeke Wessing, eigenaar van 
de lampenzaak Huidenstraat 20, zijn er 3 x 3 straatjes 
tussen Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsen-
gracht, waarde kleine winkeltjes wel varen. Er is veel 
belangstelling voor deze straatjes, maar niet iedereen 
kijkt naar de sierlijke gevels. Dat doen wij nu wel.

HERENGRACHT 249

Dit pand was een van de eerste van Stadsherstel (1958). 
Het is gebouwd in de stijl van Philips Vingboons, het 
Hollands Classicisme. Stadsmeestertimmerman Pieter 
Intes bouwde het in 1648 en was de eerste bewoner.. 
Gevels werden regelmatig aangepast aan de heersende 
mode. Begin 19e eeuw is hier de pui bijvoorbeeld ver-
nieuwd. Ter hoogte van de twee bovenste verdiepingen 
zie je groene festoenen  met rijp fruit. Huizen, gevels 
konden ook in verval raken, zoals blijkt uit de verdwe-
nen fronton. De hardstenen stoep is frontaal. Hij is 
anders dan die van de buren met een ‘konkelbankje’, 
waarop vooral vrouwen met buren contact konden 
onderhouden. 

Dankzij de Vrienden staat er sinds de restau-
ratie in 2010 weer een driehoekige fronton 
bovenop de gevel.

GASTHUISMOLENSTEEG 8

In de steeg stond in de 15e  en 16e eeuw een molen die 
meel maalde voor het St Elisabethgasthuis, het oudste 
Gasthuis van de stad, achter het oude, middeleeuwse 
stadhuis midden op de Dam die toen ‘Die Plaetse’ 
heette. De molen moest in 1652 wijken voor het nieuwe 
Stadhuis en de huidige Paleisstraat. 
In 1883 kwam er een nieuw neorenaissance winkel-
woonhuis. De pui ervan is neoclassicistisch, zoals men 
eind 19e eeuw graag koos voor verschillende neostijlen 
(eclecticisme). De onderpui is goed bewaard gebleven. 
Hij heeft vier versierde pilasters bekroond door gesne-
den houten kapitelen. Grote glazen winkelramen waren 
nieuw voor die tijd, maar voor ontluchting had men 
metalen roosters nodig, ook die werden versierd. 

31

32

Fragment uit de koopakte van 1648.

Molen die meel maalde voor St. Elisabethgasthuis in de 
15e en 16e eeuw.

Op de brug van de Herengracht kijken we rechts vooruit naar nr 249.
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Nieuwezijds Voorburgwal met bloemenmarkt, 1686 GA  
Berckheyde.

Nieuwezijds Voorburgwal in 1759, door-Jan de Beijer.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 149

In 1509 wordt het pand al genoemd, met Peter Brouwer 
als eigenaar. Het voorhuis van het hoekpand werd door 
koper in 1616 los gemaakt van het achterhuis (Paleis-
straat 23) en zo komt het in 1625 voor op de plattegrond 
van Balthasar Florisz. Toen Stadsherstel de panden 
kocht in 1973 (in één koop van verschillende eigenaren) 
rustte er al 3 jaar een ‘aanschrijving’ van Bouw- en Wo-
ningtoezicht op wegens ernstige bouwvalligheid. Stads-
herstel vond het belangrijk om deze hoek te redden. 
De viering van ‘Amsterdam 700’ was aanstaande. En 
het 700-jarig bestaan van de stad kon toch niet gevierd 
worden, als er juist tegenover het Paleis op de Dam een 
zeer vervallen monument in een dubbele rij stutten zou 
staan.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL  151

Dit pand heeft een versierde 19e-eeuwse pui, vergelijk-
baar met  die van Gasthuismolensteeg 8. De ‘bel-etage’ 
is eerder neo-romaans te noemen. In 2011 is het huis 
gerestaureerd. En er is méér. 
In 2015 werd Stadsherstel benaderd door filmmaakster 
Annet Betsalel, bezig met de documentaire 'Treffpunkt 
Erasmus' over Werner Klemke. De film vertelt het onge-
looflijke verhaal van de oorlogshelden Werner Klemke 
(1917-1994) en Johannes Gerhardt die samen ongeveer 
500 mensen gered hebben van de dood. Dat verhaal 
willen we hier toch graag delen.

TREFFPUNKT ERASMUS 
Graficus en illustrator Werner Klemke vervulde zijn 
dienstplicht in Nederland. Hij was vooral actief in Gooi 
en Eemland. Klemke vond het afschuwelijk wat hij 
in Nederland zag en zocht contact met leden van het 
'Gooisch verzet'. Samen met Gerhardt heeft hij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog de familie Perlstein gered van 
de dood. Dit deden ze door persoonsbewijzen te verval-
sen. Samen met de familie Perlstein hebben ze tiental-
len mensen behoedt voor deportatie. Daarnaast zette 
Klemke zijn grafisch talent in om bonkaarten te maken. 
Ondertussen moest hij zijn dienstplicht vervullen en 
propagandatekeningen maken, waarvan enkele in 1943 
het Rijksmuseum haalden. 
Na de oorlog keerde Klemke terug naar Oost-Berlijn. 
Met hulp van zijn Hollandse vrienden groeide hij uit tot 
één van de grootste illustratoren van Duitsland en daar 
buiten. Gerhardt sneuvelde in 1944. 
Filmmaakster Annet Betsalel vond in 2011 in de net 
ontsloten archieven van de Joodse Gemeente Bussum 
het verhaal over de twee jonge Wehrmacht soldaten. 
Een belangrijk deel van het onderduikverhaal speelde 
zich af in de Larense villa 'Breidablick', waar ook schrij-
ver Willem van Iependaal (‘Polletje Piekhaar’) verbleef. 
'Treffpunkt Erasmus' is in meer dan 70 Duitse biosco-
pen vertoond. Ook in Nederland is de documentaire 
een groot succes.

1941. De Duitse soldaat Werner Klemke, actief in het 
verzet voor Nieuwezijds Voorburgwal 151.



27 | Vriendenwandeling  2024

PALEISSTRAAT 23

De Gasthuissteeg wordt sinds 1875 Paleisstraat ge-
noemd. Dit pand is nu bedrijfsruimte en woning.  Het 
huis hoorde als achterhuis bij het hoekhuis aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal 149, maar werd later zelfstan-
dig winkelhuis. Het dateert uit 1509, werd in 1718 ver-
hoogd en kreeg een nieuwe gevel. Boven de deur naar 
de woonhuizen naast de winkelpui staan de nummers 
25 t/m 31, binnen zijn dus nog doorgangen. 

KONINKLIJK PALEIS OP DE DAM
Hier stond het St Elisabethgasthuis, het oudste Gasthuis 
van de stad dat achter het vorige stadhuis stond. Dat 
moest in 1652 wijken voor het nieuwe Stadhuis waar 
Amsterdam inderdaad mooie sier mee maakte. Het 
Achtste Wereldwonder werd het genoemd en het was 
twee eeuwen lang het grootste niet-kerkelijke gebouw 
van Europa. De eerste steen van het paleis werd gelegd 
op 28 oktober 1648. Bouwmeesters waren Jacob van 
Campen en Daniel Stalpaert. Het stadhuis werd in1808 
aan koning Lodewijk Napoleon aangeboden als paleis. 

35

De Paleisstraat anno 1896, Foto: Jacob Olie.

We lopen achter het paleis op de Dam richting Centraal Station.

Detail Stadskaart Balthasar Florisz van Berckenrode 1625. Met het oude stadhuis en de panden hoekje Paleisstraat 
omcirkeld. En rechts impressie van Dam in 1771.
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Nieuwezijds Voorburgwal in 1867.

Sint Nicolaas bescherm-
heilige van Amsterdam is 
de straat van zijn naam.

Opening Blaeu Erf  in 1985 door Minister Brinkman.

Sint Nicolaastraat in 1908.

We lopen langs de Nieuwe Kerk en de Gravenstraat verder op de Nieuwezijds Voorburgwal.

Nieuwezijds Voorburgwal 97 t/m 87
Blaeu Erf
Deze panden maken deel uit van Blaeu Erf. De pan-
den, 18 in totaal, ook gelegen in de St Geertuidensteeg 
en de St Nicolaasstraat, kreeg Stadsherstel in 1978 als 
uitgebrande bouwval in handen. Na de grootste res-
tauratie in onze geschiedenis was het project in 1985 
klaar. Stadsherstel bracht de woonfunctie terug en gaf 
het gebied de naam Blaeu Erf, als herinnering aan de 
wereldberoemde drukkerij van Joan Blaeu, achter de 
Gravenstraat. Deze is iin 1672 geheel uitgebrand. In de 
16e eeuw was begonnen met bebouwing van de Nieu-
wezijds Voorburgwal: eerst vooral woonhuizen, later 
pakhuizen. 
Deze panden zijn uitvoerig beschreven in de Vrienden-
wandeling van 2023. Hier stippen we alleen sierlijke 
details aan.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 97

Hier aandacht voor het sierlijke poortje naast nr. 97 dat 
naar het achterhuis leidt.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 95

Hoe vaak zal de sleutel van dit hoekpand van eigenaar 
zijn gewisseld? De sleutelbos op de gevelsteen, van 
Hans 't Mannetje,  net om de hoek van de Sint Nicolaas-
straat staat symbool voor alle gerestaureerde en her-
opende panden van het destijds 25-jarige Stadsherstel: 
een cadeau aan ons van de gemeente. De jaartallen zijn 
het oprichtingsjaar en het jubileumjaar van Stadsher-
stel. Trek ze van elkaar af en je krijgt 25.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 93

Dit pand en het hoekhuis, de Prins van Oranje, kreeg 
begin 19e eeuw een nieuwe gevel met een rechte lijst. 
In de 20e eeuw werd in de zijgevel, aan de St Nicolaas-
straat, een beeldje aangebracht van de heilige Nicolaas, 
schutspatroon van Amsterdam. Het beeldje is gemaakt 
door beeldhouwer Ton Mooy die we tegen kwamen 
toen we het reliëf op het politiebureau bespraken dat hij 
restaureerde.

We lopen langs de Sint Nicolaasstraat, komen we later nog terug, kijken even naar de gevelste-
nen aan beide zijden en lopen dan klein stukje verder op de Nieuwezijds Voorburgwal tot num-
mer 87.
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NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 91

De gegoede bewoners van Wijk II, waartoe ook het 
pand op nummer 91 tot 1650 behoorde, hadden de 
burgerplicht om dienst te doen bij de schutterij. Latere 
eigenaar Barent Harmenszn is een van de oudere schut-
ters op Rembrandts Nachtwacht. Mooie Halsgevel. Let 
op de schuine hijsbalk die wijst op de hoek die dit pand 
maakt met de voorgevel.

39

Deels door brand verwoest in 1974.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 89

In 1604 heeft dit huis een uithangbord “De Drie Groene 
Hekels”. Een hekel is een werktuig dat gebruikt wordt 
in de touwslagerij. Een ietwat angstaanjagend gereed-
schap, denk aan de uitdrukkingen waarin het voorkomt: 
zo betekent iemand ‘hekelen’ of ‘over de hekel halen’ 
scherp beoordelen of kwetsen. In 1899 werd de winkel-
pui aanzienlijk gewijzigd door architect Foeke Kuipers. 
De entree van de garenhandel werd verplaatst naar 
nummer 87. Zie de naam in de gevel.

NIEUWEZIJDS VOORBURGWAL 87

Hier op de hoek van de St Geertruidensteeg eindigt ons 
‘Blaeu Erf’. In de 16e eeuw werd op nr. 87 een woonhuis 
gebouwd. De oorspronkelijke tuitgevel was rond 1900 
vervangen door een lijst. Rond 1950 kreeg het pakhuis 
een trapeziumgevel: een verbrede tuitgevel. 

SINT NICOLAASSTRAAT 88-96

In allerlei historische beschrijvingen lees je dat in 
deze straat veel koffie- en theehuizen zijn. Maar de 
steen maakt geen reclame voor koffie maar voor het 
Surinaamse houten vat, pakker Gijsbert Rebel had 
hier zijn winkel. De geveltop komt van de werf van 
Monumentenzorg en is afkomstig van een ander pand. 
In de frontvulling is een steen met een werkman aan-
gebracht: ‘Gereedschap 
spant de kroon’ aangebracht 
ter herinnering aan 25 jaar 
Stadsherstel (1956-1981). De 
steen is gemaakt door Hans 
’t Mannetje.

40
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De gevelsteen zegt het allemaal.

Vlak voor restauratie. De Geertruidensteeg blootgelegd 
met bouwgrond links van nummer 87.

We keren terug op onze schreden en gaan nu de Sint Nicolaasstraat in.

42
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SINT NICOLAASSTRAAT 70-84

Een verwoestende brand maakte in één klap een eind 
aan een van de grootste heroïnepaleizen in het Amster-
dam van de jaren zeventig. Ooit gekraakt als ludieke 
actie door de Kabouters, hadden de krakers van het 
eerste uur plaatsgemaakt voor drugsverslaafden. De 
buurt klaagde en zag het verval met lede ogen aan, 
terwijl iedereen angstig naar de pijpen danste van de 
ongekroonde koning van dit krakersbolwerk: Sjakie. De 
eeuwenoude monumenten waren geblakerd en geha-
vend, maar niet klein te krijgen. Onder andere dit pand 
was het ergst beschadigd maar is uit zijn as herrezen.

SINT NICOLAASSTRAAT 68

Voor de restauratie had het pand een kroonlijst op de-
zelfde hoogte als het buurpand op 56. Dit was gebeurd 
bij een verbouwing in 1930 om een plat dak over beide 
panden te kunnen aanbrengen. Bij de restauratie kreeg 
het een klokgevel in Lodewijk XV- stijl met een gebo-
gen lijstvormig fronton met kuif en voluten. Deze top 
afkomstig van een pand uit de Buiten Oranjestraat 6 
vergroot hiermee de diversiteit van de gevelrij.

SINT NICOLAASSTRAAT 66

Dit rijksmonument stamt uit het tweede kwart van de 
17e eeuw. Het pand in Amsterdamse Renaissance stijl is 

44
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Restauratie van panden aan de NZ Voorburgwal 89 93 
achterzijde en Sint Nicolaasstraat in 1982. Bogaerts Rob 
Anefo. Bron Nationaal Archief

Sint Nicolaasstraat 54, nu 68, in 1980 met lijstgevel.

Sint Nicolaastraat 51 - 49, in 1905.

 SINT NICOLAASSTRAAT 51

In zeven panden van ons Blaeu erf project, zoals in dit 
pand,  zijn in totaal 30 H.A.T.-eenheden (woningen voor 
alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens) gereali-
seerd. Met een lage huur werd wonen in een monument 
ineens ook bereikbaar voor een heel andere categorie 
Amsterdammers.

SINT NICOLAASSTRAAT 49

In de loop der tijd zaten er in dit pandje in de bedrijvige 
Sint Nicolaasstraat verschillende winkeltjes, zoals een 
warmoezier en een schoenmaker. Sint Nicolaasstraat 
49 bleek in zo’n slechte staat te verkeren dat het pand 
in 1980 op last van Bouw- en Woningtoezicht acuut 
gesloopt moest worden. De sobere rollagenklok met 
natuurstenen gebogen lijstvormig fronton en voluten 
en houten onderpui is toen zorgvuldig gereconstrueerd, 
waarbij deze is opgesierd met een boven afdekking en 
twee voluten afkomstig van verschillende panden.

Lees verder op pagina 31...
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We lopen door naar de Nieuwendijk. Steken deze koopgoot over en gaan door de Beurspas-
sage waar voorheen C&A gevestigd was.

Beurspassage
Oersoep
Stap in de Beurspassage, totaal kunstwerk met de toe-
passelijke naam Amsterdam Oersoep, een ode aan de 
Amsterdamse Grachten. Om je heen zie je een gracht 
vol waterleven met wat daar te vinden is, van oude fiets-
frames en lege flessen tot de penselen van Rembrandt 
en het oor Van Gogh. De kroonluchters van Hans van 
Benthum verwijzen naar afgedankte fietsonderdelen 
en de bizarre mozaïeken op de vloer en het plafond, 
van kunstenaarsechtpaar Arno Roskam en Iris Coenen, 
vormen de bodem en het wateroppervlak. 

Damrak
In 1903 maakte de Baafjessteeg (vanaf 1460) plaats voor 
de Beurspassage. Deze was opgenomen in het gebouw 
van H.P. Berlage voor de Algemeene Maatschappij van 
Levensverzekering en Lijfrente. Later vestigde C&A hier 
winkel en hoofdkantoor. Ook dit winkelpand had een 
passage. Helaas is alles in 1963 afgebrand. 

In brons gegoten, vissenkop waar de bezoeker zijn flesje 
met oersoep kan vullen.

Voorgevel Sint Nicolaasstraat 66 voorheen 52. 
Foto Walther Schoonenberg.

49
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voorzien van ontlastingsbogen met grote blokken en in 
de trapgevel is een hals bestaande uit pilasters en een 
segmentvormig topfronton opgenomen, een zeldzame 
combinatie die typerend is voor de overgangsfase waar-
in het is gebouwd. In navolging van het neo-classicisme 
werd de vormentaal namelijk strenger en de halsgevel 
deed zijn intrede. Toch leek men zich in dit geval nog 
niet helemaal te kunnen losmaken van de oude bouw-
stijl blijkt uit deze pilaster-trapgevel.

SINT NICOLAASSTRAAT 64

Van dit pand zijn delen van de originele skeletconstruc-
tie bewaard gebleven. De halsgevel heeft een gebogen 
lijstvormig fronton en klauwstukken met aanzetvoluten 
net als nummer 66 herbouwd in de dertiger jaren. Op 
de huidige nummers 66 en 64 is het Dispuutgezelschap 
voor vrouwelijke studenten ‘Lllorien’ gevestigd.

SINT NICOLAASSTRAAT 62 
POORT 50

Het huis brandde tot de grond toe af in 1943. Wij bouw-
den een historiserende nieuwbouw, een poortgebouw 
dat toegang geeft tot de binnenplaats.
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Beursplein
Het Beursplein is gecreëerd door demping van een 
stuk Amstel in 1883.  Aan het plein staat de iconische 
Koopmansbeurs van Berlage (1903), ter vervanging 
van de beurs van Zocher (1845 – 1903) die op de plek 
van de Bijenkorf stond. Geïnspireerd door de Italiaanse 
Palazzo Publico’s ontwierp Berlage een gebouw dat ook 
als Volkspaleis dienst zou kunnen doen. Markant is de 
toren met de beursbengel. De beurs gaf onderdak aan 
vier beurzen met elk een eigen ingang: de goederen-
beurs, schippersbeurs, graanbeurs en effectenbeurs. In 
1912 verhuisde de effectenhandelaren naar het Effec-
tenbeurs-gebouw Beursplein 5 van Jos Cuypers (zoon 
van Pierre Cuypers), sinds 2000 Euronext. Op het plein, 
staan zes lantaarns en twee fonteinen, voormalige paar-
dendrinkbakken, die ook door Berlage zijn ontworpen. 
Het plein is onlangs in ere hersteld en fietsvrij gemaakt 
door de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling.

	

Papenbrugsteeg
Deze steeg, tussen Beursplein 5 en de parkeergarage 
van de Bijenkorf, heeft haar bijzondere naam te dan-
ken aan de Papenbrug die hier over de Amstel lag. Niet 
helemaal bekend is hoe de Papenbrug aan haar naam 
kwam. Wel ligt het op de route van de Nieuwe Kerk en 
de Oude Kerk. Een route die de geestelijken menigmaal 
afgelegd zullen hebben. 

	

Warmoesstraat
De naam Warmoesstraat verwijst naar groentetuintjes 
of -handel in de buurt. Warmoes is de middeleeuwse 
naam voor groente. In deze straat, een rivierdijk langs 
de Amstel, woonden in de 16e eeuw de rijkste koop-
liedenfamilies in de mooiste huizen van de stad. Vanaf 
1650 veranderde de straat in een deftige winkelstraat. 
De toneelschrijver /dichter Joost van den Vondel had 
hier zijn kousenwinkel, nr.39 later 110. Op de achter-
gevel van de effectenbeurs herinnert het beeldje van 
Joost van den Vondel aan nummer 110. (beeldhouwster 
Gerarda Rueter).
Later vestigden zich ook veel handelsfirma’s. In de 18e 
eeuw werd de straat het centrum van de koffie en thee-
handel. In de 19e eeuw pretstraat, met bierkelders en 
-hallen om in de 20e eeuw te vervallen in een louche 
reputatie. Op nummer 48 was, tot 2000, politiebureau 
Warmoesstraat gevestigd onder andere bekend van 
Appie Baantjer. Het gemeentelijke 1012 beleid richt zich 
met succes op rehabilitatie.

Kijkje op de oude Beurspassage, in 1963 afgebrand, en de 
drinkfontein voor paarden.

Steek het Damrak over en ga naar het Beursplein

De route gaat verder door de Papenbrugsteeg, de steeg tussen Beursplein 5 en de parkeerga-
rage van de Bijenkorf. Tot de Warmoesstraat.

Ga linksaf de Warmoesstraat in. Loop door tot u links het beeld van Vondel ziet.



33 | Vriendenwandeling  2024

Sint Annenstraat
De Sint Annenstraat is een straat in het Blaauwlaken-
blok. Dit blok, met haar stegen die uitkomen op de 
Oudezijds Voorburgwal, heeft het middeleeuwse karak-
ter behouden. In dit gebied was in de 16e en 17e eeuw 
een bloeiende lakenindustrie. Deze straat is vernoemd 
naar Anna de grootmoeder van Jezus en moeder van 
Maria. Deze verbindt de oude rivierdijk Warmoesstraat 
met de verdedigingswal Oudezijds Voorburgwal (1385). 
Het hoogteverschil is nog zichtbaar. Omstreeks 14e 
eeuw zijn de eerste huizen gebouwd. In de 16e eeuw 
was er al een volledige bebouwing. De huizenrij werd 
alleen onderbroken ter hoogte van de Oliphantsgang.  
De panden Sint Annenstraat 10 tot en met 16 zijn afge-
broken en aan de hand van de oude bouwtekeningen 
opnieuw uitgevoerd met moderne materialen. De 
werkzaamheden werden in de jaren 90 van de 20e eeuw 
uitgevoerd door Stadsherstel en architect/aannemer 
Rappange. De prostitutiepanden aan de even kant van 
de straat en in de Sint Annendwarsstraat hebben een 
inmiddels een andere bestemming gekregen.

SINT ANNENSTRAAT 8A, 
VOORHEEN NO 6

Dit pand stamt uit de tweede helft van de 18e eeuw. Het 
heeft een gave onderpui uit de 18e eeuw met een rijk 
gesneden Deurkalf voordeur. In de 19e en begin 20e 
eeuw gebruikt door A. Buchenbach een firma die han-
delt in galanterieën.

SINT ANNENSTRAAT 10

De gevelsteen is uit de eerste helft van de 17e eeuw. De 
steen verwijst naar de lakenindustrie (geweven wol). De 
drie rollen laken zijn ingepakt en voorzien van laken-
loodjes, dat wil zeggen dat ze door de staalmeesters op 
kwaliteit zijn gecontroleerd en goed bevonden. De bete-
kenis van de beer en de burcht zijn niet duidelijk.

OLIPHANTSGANG

Deze gang, slechts zeventig centimeter breed, is al te 
zien op verschillende historische kaarten. Het bord en 
de naam van de gang is van recente datum. De gang 
doet nu dienst als brandgang. Boven de toegang naar de 
gang is nog een gootsteentje te zien. Dat dient als afvoer 
van het huishoudwater.
Het is nauw, maar hier lopen we straks via de tuin weer 
naar de straat.

Na Vondel terug in Warmoesstraat en dan linksaf de Sint Annenstraat in.
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SINT ANNENSTRAAT 12

Dit pand is de reconstructie van een van de oudste 
stenen huizen van Amsterdam. Het is omstreeks 1565 
gebouwd en heette de Vergulde Leeuw. Dit is het enige 
nog bestaande voorbeeld in Amsterdam van een woon-
huis met rol ornamenten-gevel in de vroeg renaissance-
stijl van Hans Vredeman de Vries (1527-1607). Het was 
een stijl van zwierige krullen, in en uitzwenkend en van 
levende contrasten tussen metselwerk en figuraal of de-
coratief gehakte natuursteen. De gevelsteen en de twee 
koppen boven de pui zijn afgietsels van originelen die 
in de collectie van het Rijksmuseum berusten.  Monu-
mentenzorger en beeldhouwer Geurt Brinkgreve heeft 
een nieuwe mannenkop gehakt voor het fries onder het 
zolderraam, nadat de oude spoorloos was verdwenen. 

Tijdens de werkzaamheden zijn unieke plafondschil-
deringen uit de 16e eeuw aangetroffen. Ze zijn in het 
huidige pand opgenomen.

SINT ANNENSTRAAT 14

Dit is een pand uit de 17e eeuw met ontlastingsbogen 
boven het venster op de tweede verdieping. Ontlas-
tingsbogen zijn bedoeld om de druk van het bovenlig-
gende metselwerk te verdelen.

SINT ANNENSTRAAT 16

Het pand is nieuw gebouwd naar voorbeeld van het 
17e-eeuwse pand dat eerst op deze plek stond. Het heeft 
een gepleisterde tuitgevel. Na de restauratie werd het 
pand voorzien van een eigentijdse gevelsteen naar het 
ontwerp van Jaap Hulscher, adjunctdirecteur van Stads-
herstel. De steen werd door Stadsherstel aangeboden 
omdat Verzekeringsmaatschappij NOG (onderdeel 
van Reaal Verzekeringen) extra inrichtingskosten heeft 
betaald om de panden geschikt te maken (geluiddicht) 
voor muziekstudenten die op nummer 10-14 wonen.

SINT ANNENSTRAAT 20
Dit pand dateert van 1910 (architecten Wilkens en Van 
Arkel) voor de Stoom Roggebrood-, Beschuit- en Koek-
fabriek van H.C.Funke en Zoon. Dit was een van de 
vestigingen van dit bedrijf. Op de Bloemgracht en Lijn-
baansgracht waren ook vestigingen.
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St. Annenstraat 14.

In Gevels van Amsterdam Deel III, staan deze sierlijke. 
smeedijzeren muurankers met klaverblad op pagina 38 
beschreven.

Tegeltableau, nu in Amsterdam Museum aan de Amstel.
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Sint Annendwarsstraat 1
Het huidige pand is uit de 18e eeuw, maar de gevelsteen 
is vroeg 17e-eeuws. Al in 1624 stond hier een pand met 
de naam Int Stapel Webben. We zien een stapel linnen 
opgerold en dichtgebonden met touwtjes, klaar voor 
verzending. 

Webbe betekent letterlijk weefsel, maar werd ook ge-
bruikt als lengtemaat voor linnen. Een Webbe is 75el. Een 

el is de lengte van de ellenpijp in de onderarm.

Sint Annendwarsstraat/
hoek Oudekerksplein
Het beeld aan de zijgevel van Oudekerksplein 50 hoek 
Sint Annendwarsstraat, toont Sint Anna, Annen is twee-
de naamval, als moeder die haar dochter Maria leert 
lezen uit het (Oude) Testament. 
Vanaf de 15e eeuw hingen er beelden van heiligen in de 
naar hen vernoemde straten. 
De Stichting Heijmeijer van Heemstede heeft het moge-
lijk gemaakt om in de Sint-Jansstraat, Sint Jacobstraat, 
Sint Nicolaasstraat en de Sint Annen(dwarsstraat) weer  
beelden te plaatsen. Deze stichting is nu een fonds op 
naam bij onze Vrienden Vereniging geworden. De beel-
den zijn gemaakt door Ton Mooy, kenner van de stijl en 
uitdrukking van beelden van rond 1450. Hij reconstru-
eerde ook de beelden van de Sint Jan in Den Bosch.

We slaan linksaf de Sint Annendwarsstraat in.

We slaan rechtsaf en lopen over het Oude Kerksplein naar de brug over de Oudezijds Voor-
burgwal. We passeren op het plein de teruggeplaatste “gestreelde borst” van de onbekende 
kunstenaar. Er waren namelijk klachten over ongepast in de deze rustieke buurt en geluidshin-
der door galm onder de bronzen borst! 

Oude kerk en Oudekerksplein
Na de inwijding van de stenen kerk in 1306 kende de 
toenmalige Sint Nicolaaskerk vele uitbreidingen. De 
verschillende bouwfasen tot 1565 hingen samen met de 
groei van de welvaart en het inwonertal. Zoals ook uit 
deze 18e-eeuwse prent blijkt, is er sindsdien nauwelijks 
meer iets veranderd. De competitie met de Nieuwe Kerk 
(Sint Catharinakerk vóór de Alteratie) zorgde, dankzij 
de steun van voorname families en gilden, voor de 
bouw van allerlei kapellen. Maar de Nieuwe Kerk kreeg 
uiteindelijk geen toren! 

Het grote verschil met tegenwoordig zit vooral in de 
activiteiten rond de kerk. Een bezopen bachelor party in 
het weekend zou geen enkele partij zijn bij “het vechten 
tegen de bierkaai”. Of zich thuis voelen op maandag of 
vrijdag op de groentemarkt op het plein. De tuinders 
uit de Bijlmer- en Diemermeer verkochten hier op die 
dagen hun groente omdat er op de Prinsengracht voor 
hen geen plaats was.

Op de brug vergelijken we de huidige situatie met de prent uit de 18de eeuw.

Groentemarkt in
1778.

Bierkaai.
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Oudezijds Voorburgwal 81
Monument met een gevel uit de 18e eeuw en klokvor-
mige rollagentop uit de 19e eeuw. Bij de deuromlijsting 
zien we twee fraaie zijlichten uit de 18e eeuw.

OUDEZIJDS VOORBURGWAL 61                                         

Aanvankelijk had het laat 16e-eeuwse pand een houten 
voorgevel en stenen zijgevels. Bij de verbouwing in de 
tweede helft van de 17e eeuw ontstond een classicis-
tische natuurstenen halsgevel en vleugelstukken met 
bloemversieringen. Ook kwamen er versieringen rond 
de hijsbalk met guirlandes en festoenen bij de ramen. 
Bij de geblokte deuromlijsting kwam een zijlicht met 
sierlijk traliewerk. De zeldzame zeskantige marmeren 

tegels in de hal kregen hier-
door meer licht.

Dankzij de contributie van de Vrienden werd 
de restauratie van de hal en natuurstenen toe-
gangstrap mogelijk.  

OUDEKERKSPLEIN 32

“Johanna en met andere vrouwlieden, die daar soms ‘s 
avonds en ’s nachts voorbijgaande manspersonen aan-
roepen en naar binnen lokken en “hoererij plegen"."  
(Notarisakte 1792)
Toch was het in de 18e eeuw een redelijk deftige buurt. 
Pas na 1850 werden de klachten steeds luider. Maar het 
was vooral in de 20e eeuw dat verval en afbraak in deze 
buurt groot werden. Het pand waar u nu naar kijkt is 
een invulling van een in 1955 gesloopt pand. Was er in 
1916 een kruidenierswinkel gevestigd, nu zit er, zeer 
toepasselijk voor deze buurt, het Prostitutie Informatie 
Centrum ( P.I.C.).

Dankzij de Vrienden sluit de “klassieke nieuw-
bouw” van het pand naadloos aan bij de oude 
wand.

Oudekerksplein in 1916.

Oudezijds Voorburgwal 61.
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We steken de brug over, eerst een stukje rechtsaf en daarna links verder over de onevenzijde

We lopen verder via de volgende brug en lopen weer terug naar de Oude Kerk. Sla bij “Quar-
tier Putain” rechtsaf naar het officieuze drs. P-Plein. (op YouTube hoort u zijn nostalgische ode 
aan de Rosse buurt). 
Loop langs de Maria-, St. Joris- en Weitkoperskapel en ga verder bij het Noorderportaal.

Tulpenmanie; zoek de tulp. De kunstenares van num-
mer 59 versierde haar pand met een grote tulp en een 
tekst afkomstig  van het plafond van de binnenvaar-

derskapel van overbuur de Oude Kerk: 
AL NUT - AL NYET

(alle opbrengsten zijn op het end niets waard)
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ENGE KERKSTEEG 3

Op de prent uit 1779 zien we een deftig gekleed paar en 
links op de hoek herberg ’s Lands Welvaart. Een prach-
tige illustratie van de situatie toen. Maar het pand werd 
net als Oude Kerksplein 32 in 1955 afgebroken. Daarna 
stonden er twee opslagloodsen voor de restauratie van 
de Oude Kerk. In 1993 werd door de stichting De Oude 
Kerk het terrein aan Stadsherstel verkocht. Bij de recon-
structie werd er voor gekozen om de gevel in twee lijst-
segmenten te verdelen. Hierdoor volgen de panden op 
deze historische hoek mooi het straatpatroon. Let ook 
op de populaire levensboom in het bovenlicht.

De Vrienden hebben een bijdrage gegeven 
voor de realisatie van een gevelontwerp in de 
gevelrij.

Warmoesstraat 67
Een mooi voorbeeld waarbij de houten onderpui als 
tussenstijlen gietijzeren kolommen heeft om de etala-
geramen te vergroten. Voor de plint bij de straataanslui-
ting is natuursteen gebruikt. Let ook linksboven op de 
versiering met de koffiemolen. 

Hier was sinds 1866 lange tijd de firma Geels & Co, ge-
specialiseerd in koffie en thee, gevestigd.

LANGE NIEZEL 10

Dit pand is in de oudste kern uit het midden van de 16e 
eeuw. Van het houtskelet in Renaissancestijl werd dan 
ook binnen een sleutelstuk met dit engelkopje aan-
getroffen. Hier  woonden machtige regentenfamilies 
(bordje links). In 1886 werd de 18e-eeuwse klokgevel  
verbouwd tot een getrapte verhoogde halsgevel in neo-
renaissancestijl, versierd met rode en gele bakstenen 
metselmozaïeken boven 19e-eeuwse T-vensters  De 
winkelpui kreeg pilasters met Korinthische zuilen en 
diamantkoppen. De opdrachtgever De Leeuw liet zijn 
dochter de eerste steen leggen (linksonder).

1779, Enge Kerksteeg.
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Loop recht door en sla rechtsaf de Warmoesstraat in langs allerlei winkelpuien met grote 19e-
eeuwse etalageramen die deze straat sieren, zoals op nummer 67.

Loop door en sla rechtsaf de Lange Niezel in.

In Gevels van Amsterdam Deel III staan op pagina 46 
ijzeren deurroosters zoals deze op de voordeur beschre-
ven.

In de winkel is het mogelijk het engelkopje en 
de Vriendenbijdrage aan de restauratie van 
het  19e-eeuwse stucwerk op het plafond te 
bewonderen.
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LANGE NIEZEL 22

Dit bedreigde monument bleek na onderzoek nog een 
laat 16e-eeuws houtskelet te hebben. Het dubbelhuis 
werd gebouwd voor de beroemde kooplieden- en 
regentenfamilie Bicker. Op het nu door het raam zicht-
bare zandstenen poortje is het familiewapen van de 
Bickers te zien. In het midden van de 18e eeuw werd de 
16e-eeuwse gevel vervangen door deze bakstenen klok-
gevel. In de 19e-eeuw werd het bovenlicht aangebracht. 
Maar het grote raadsel blijft het gebeeldhouwde man-
nenhoofd. Waar kwam het vandaan, was het onderdeel 
van een groep?

De Vrienden van Stadsherstel hebben de res-
tauratie en polychromie van het beeld voor 
hun rekening genomen.

OUDEZIJDS VOORBURGWAL  34/32

Op de foto is een onderstuk met garage te zien van een 
in de Tweede Wereldoorlog gesloopt pand. Samen met 
de restauratie van het pand op nummer 32 met een 
versierde halsgevel vond de reconstructie plaats. Aan 
de hand van oude foto’s ontstond weer een tuitgevel 
met ovale oeil-de-boeufs, een zandstenen afdekking en 
stoep. Beide panden delen niet alleen het grotere trap-
penhuis op nummer 32 maar ook een woning, die door-
loopt over beide panden. Het reconstructiepand heeft 
een gevelsteen met sierlijke vlinder “ t Eggenkampje”, 
aangeboden bij het afscheid van Wim Eggenkamp als 

directeur van Stads-
herstel. Het is ook 
een eerbetoon aan 
zijn vrouw Mariek 
Eggenkamp –Rot-
teveel Mansveld een 
autoriteit op vlinder-
gebied.   

OUDEZIJDS VOORBURGWAL  30

In 1982 begon Onno (Anthony) van Dijk hier zijn thea-
ter. Het gold als het kleinste Jiddische theater met zo’n 
70 stoelen. Maar hier vond ook de succesvolle travestie-
show van Dolly Bellefleur plaats. Helaas zakte men in 
1991 tijdens een voorstelling door de vloer en werd het 
pand op last van de gemeente gesloten. Na de restaura-
tie door Stadsherstel kwam hier de bierwinkel van brou-
werij de Prael. Let ook op de deur met een gietijzeren 
rooster en spionageraampje naast de winkel.  

Het kleinste Jididische theater.
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Lange Niezel 22 in 1982.
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OUDEZIJDS ARMSTEEG 

De Oudezijds Armsteeg behoort tot de oudste straatjes 
van Amsterdam en was al bebouwd in de 12e-eeuw. 
Opvallend is dat de plaats van de zijmuren van de hui-
zen door de eeuwen heen niet veranderd is. De oudste 
huizen waren opgetrokken in hout, maar hadden wel 
dezelfde breedte als hun stenen opvolgers. 
In dit steegje hebben wij zes zogenaamde KLM-huisjes 
gebouwd op een leeg kavel. Met het ontwerp en in drie 
pandjes de functie, die van kleinschalige sociale bier-
brouwerij, hebben wij een positief vliegwieleffect be-
reikt in dit zeer verloederde stukje oud Amsterdam. 
Jaap Hulscher, adjunct-directeur van Stadsherstel, 
kwam met het idee om de KLM-huisjes, die het traditi-
onele beeld weerspiegelen dat buitenlanders van Am-
sterdam hebben, als uitgangspunt te nemen. De oude 
verkaveling moest natuurlijk behouden blijven. Het 
moest een prettige steeg met lichte gevels worden, die 
de verloederde beurt een positieve impuls zou geven. 
Dat was het uitgangspunt voor project ‘Out of the Blue, 
zes huisjes aan de Oudezijds Armsteeg. Architect Kees 
Doornenbal werkte het idee uit. Samen overtuigden ze 
de Welstandscommissie om dit ontwerp, dat alle regels 
tartte, goed te keuren.
De architectuur van de huisjes, opgeleverd in 2010, 
speelt met het clichébeeld van Amsterdam en ook met 
historische bouwstijlen. Zo zijn twee panden op de 
vlucht gebouwd en er is ook een pandje dat achterover 
helt. Het breedste pand heeft een klokgevel, en het 
rechterpand van de fietsenwinkel heeft een duidelijk 
herkenbare tuitgevel. De witte stenen en de blauwe 
kozijnen en dakpannen verwijzen naar het klassieke 
Delftse Blauw en zorgen tegelijkertijd voor een verras-
send straatbeeld. 
Op nr. 26 is het proeflokaal van De Prael gevestigd. 

U bent welkom in deze bierbrouwerij. U kunt hier uw bonnetje inleveren voor een drankje. Loop 
ook door naar achteren. Daar loopt u tegen een monumentaal veilinghuisje aan en ziet u het 
binnenterrein.

Bronnen: 
Beeldmateriaal uit het Archief Amsterdam
Privé foto’s zonder auteursrechten
Foto's Stadsherstel

Dank aan:
Stadsgidsen van Mee in Mokum van Gilde Amsterdam

Binnen is een tegeltableau te zien, ook van 
Delfts blauw, dat de Vrienden hebben ge-
schonken. Een prima plek om het glas te 
heffen en de Vriendenwandeling 2024 na te 
bespreken!

63
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Nog geen Vriend?

Als Vriend ondersteunt u de projecten van Stadsherstel 
en levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud 
van monumentaal- en beeldbepalend erfgoed in en om 
Amsterdam. Uw lidmaatschap is van groot belang. Het 
lidmaatschap is geldig voor twee personen. Zo kunt u 
altijd iemand meenemen naar onze activiteiten!

Geef een Vriendenlidmaatschap cadeau

Omdat wij onze Vrienden graag willen bedanken voor 
hun lidmaatschap, mag u voor het resterende jaar 2024 
en geheel 2025 een gratis lidmaatschap weggeven.
De nieuwe Vriend kan dan ook genieten van de gratis 
Vriendenwandeling, kijkjes in de restauratiekeuken, het 
Stadsherstel magazine en nog meer leuke verassingen. 
Dus geef als Vriend een gratis lidmaatschap cadeau of 
word Vriend én geef direct een lidmaatschap weg.

U steunt het werk van Stadsherstel al vanaf € 30,- 
(€100,- voor bedrijven) per jaar! 
Aanmelden als Vriend kan via: 
www.stadsherstel.nl/vrienden

Als Vriend ontvangt u:

•	 Het Stadsherstel Magazine en/of een Stadsherstel 
special over een restauratieproject.

•	 De digitale nieuwsbrief.
•	 Een rondwandeling langs restauratieprojecten o.l.v. 

projectleiders.
•	 Een rondvaart langs Stadsherstel panden voor een 

Vriendenprijs.
•	 Een presentatie over restauraties tijdens de Alge-

mene Ledenvergadering.
•	 Korting op of zelfs gratis toegang tot verschillende 

culturele evenementen in de bijzondere locaties 
van Stadsherstel.

•	 Bovendien krijgt u als Vriend 5% korting op een 
Bijzondere Locatie voor het organiseren van uw 
feestelijke bijeenkomst, huwelijk, diner of zakelijke 
congres.

•	 En korting op het Stadsherstelboek Amsterdam 
Herstelt. 

Nog meer lezen over monumenten?
Ontvangt u onze extra nieuwsbrief al?
Met de #OmDeDagEenMonument krijgt u om de dag 
een interessant verhaal over één van onze monumenten 
in uw mailbox. 
Inschrijven kan via: www.stadsherstel.nl/nieuwsbrief

STEUN HET MONUMENTALE 
WERK VAN STADSHERSTEL
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Route Stadsherstel
Vriendenwandeling 2024

Panden open voor bezoek:

  1	 Hal 16, Hannie Dankbaar Passage
  8	 Keizersgracht 374
13   Lauriergracht 12 
  A	 Kijkje in het Hofje 
	 'Liefde is het Fondament'
52	 Sint Annengang/Olifantsgang
62	 Oudezijds Armsteeg 22-28
	 De Prael
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